
 Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 24 september 2023  

 Voorganger: ds. G. W. van Vliet 

    Organist: dhr. K. Salomons  

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Orde van dienst  

 

VOORBEREIDING 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: 283:1, 2, 4 en 5  In de veelheid van geluiden 

 

In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 



Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden  

 

Lied: Zingenderwijs 106:1   Neem mijn leven  

(Mel.: Neem mijn leven, laat het Heer) 

 

Neem mijn leven, laat het nu 

in het teken staan van U 

Geef mij dat uk elke dag 

tijd aan U besteden mag 

 

Gebed om ontferming  

 

Lied: Zingenderwijs 106:3   Maak mijn handen sterk 

 

Maak mijn handen sterk, maar zacht 

voor wie hulp van mij verwacht. 

Geef mijn voeten richting aan 

waar U mij wil laten gaan 

 

Leefregel: 1 Petr. 3:8-12 

 

Lied: Zingenderwijs 106:4 en 5  Laat mijn mond 

 

Laat mijn mond tot zegen zijn 

en mijn woorden eerlijk zijn. 

Laat mij nood van anderen zien 

met het geld dat ik verdien 

 

Neemt U ook mijn liefde aan, 

zegen mij waar ik zal gaan. 

Als ik leef vanuit uw kracht, 

word ik hoe U mij bedacht. 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 



Schriftlezing: Jona 1:1 -2:1a 

 

Lied: Ps. 124:2 (NPB)  Zonder Gods hulp was er een ramp gebeurd 

 

Zonder Gods hulp was er een ramp gebeurd, 

dan hadden vijanden ons wreed verscheurd, 

dan werd hun stroom van woede onze dood; 

het woeste water had ons meegesleurd. 

Maar, prijs de Heer, Hij redde uit de nood! 

 

Schriftlezing: Matt. 7:7-11 

 

Lied: 704:2 Die eeuwig rijke God 

 

Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

Verkondiging 

 

Lied: 834:1, 2 en 3    Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

 



Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

GELOOFSBELIJDENIS 

 

Lied: 344:1, 2 en 3 Wij geloven één voor één  

 

Wij geloven één voor één 

en ook samen: 

de Heer is God en anders geen. 

Amen, amen. 

 

Wij geloven in de naam 

Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. 

Halleluja! 

 

Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankzegging en voorbede – Stilte – Onze Vader 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

De opbrengst van de diaconie collecte in de dienst is bestemd 

voor hulp aan de slachtoffers van de overstroming in Libie. U 

kunt ook een bedrag overmaken op rek.nr. 

NL69RBRB0851567320 t.n.v. diaconie Zuiderkerk onder 

vermelding van Libie. Onze hartelijke dank, namens de 

diaconie. 

 2e. Pastoraat en Eredienst 

 

 



Slotlied: 146a:1, 3 en 4 Laat ons nu vrolijk zingen 

 

Laat ons nu vrolijk zingen! 

Kom, heft uw liederen aan 

voor Hem, wie alle dingen 

altijd ten dienste staan. 

Ik wil de Heer daarboven 

lofprijzen hier op aard, 

ja, Hem van harte loven, 

die veilig mij bewaart. 

 

Hij is de Heer, de sterke, 

in Hem is alle macht. 

Dat zeggen ons zijn werken, 

dat zeggen dag en nacht, 

de aarde en de hemel, 

de mensen en het vee, 

en alles wat er wemelt 

in ’t water van de zee. 

 

Hij is de Heer, de trouwe, 

die niemand onrecht doet. 

Wie maar aan Hem zich houden, 

die geeft Hij alle goed. 

Moet iemand onrecht lijden, 

de Heer staat aan zijn kant. 

Hij doet te allen tijde 

aan elk zijn woord gestand. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

Amen – Lied 415:3  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 



 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem 

voor revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.  

- Mevr. J. Bakker, Leemweg, is thuis gekomen na een hartoperatie in het 

ziekenhuis te Enschede. 

 

We zijn verbonden met elkaar en bidden voor ieder die te maken heeft 

met moeite of ziekte. In ons omzien is het onze opdracht elkaar te helpen 

en steun te bieden. We wensen hen die worstelen met het leven sterkte en 

kracht en bemoediging an onze God. 

Psalm 121 in de Nieuwe Psalmberijming: 

 

Hij laat je voeten veilig gaan. 

Als jij obstakels ziet: je helper sluimert niet. 

Hij slaapt niet, nee Hij kijkt je aan 

en laat zijn steun ervaren.  

Hij zal zijn volk bewaren. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Schuiling 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Mevr. J. Bakker, Leemweg. 

 

Collecte 

De collecte van vorige week bestemd voor de hulp aan de slachtoffers van 

de aardbeving in Marokko heeft €817, 88 opgebracht inclusief de giften 

via de bank. 

 



Open inloop 

Dinsdagmiddag zit ik weer in de consistorie van de kerk van 14.00 – 

16.00 uur. U/jij bent van harte welkom even binnen te lopen en aan te 

schuiven voor een kop thee of koffie! De groene zijdeur is open. Of u 

komt door de kerk, want die deuren staan ook open! 

 

Open kerk 

Elke dinsdagmiddag in de zomermaanden is de kerkzaal open. U kunt 

daar vrij binnenlopen en even gaan zitten. Stil zijn of een kaarsje 

aansteken en uw gedachten de vrije loop laten. U kunt ook eens iemand 

meenemen die anders nooit in de kerk komt. De open kerk is er voor 

iedereen, gemeenteleden, mensen uit het dorp of wie er dan ook maar 

langskomt! Welkom!! 

 

Koffiedrinken op 1 oktober. 

Wegens het afzeggen van de van Gogh concerten op 1 oktober, kan het 

koffiedrinken gewoon na de dienst plaatsvinden. 

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 27 september zijn de deuren van de Welput weer open 

voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De 

koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u 

ook binnen??? 

Inlichtingen bij: Sien Rooseboom, tel: 551235 

 Lucia Meijering,  tel: 551346 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 22 september is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 01 oktober 

Voorganger:  ds. E. Wisselink. 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Kerk en Pastoraat 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

  



 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

